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Liefste rechtenstudent,
liefste lezer,

Het tweede semester is begonnen. 12 weken, 12 nieuwe 
kansen. Naast het herbezoeken van de toverpoort, het 
aanschaffen van fluostiften en genieten van zalig terrasjesweer, 
is het ook weer tijd voor een nieuwe editie van ons Balanske. 
Geniet van de lente met een Balanske in de hand, want het 
wordt weer een fenomenale editie. 

Team Intern, dat bestaat uit Anne-Sophie en Luna, levert jullie 
deze bundel vol amusement. We zullen jullie met dit tijdschrift 
vier keer per jaar plezieren. Het boekje komt echter niet alleen 
door ons tot stand. We werken samen met een team (de 
redactie). Zij dragen vrijwillig bij aan ‘t Balanske en zorgen 
voor heel wat artikelen. Ben jij ook een creatieve zielen zit je 
boordevol ideeën? Dan ben je altijd welkom op onze volgende 
en laatste redactievergadering op 18 maart 2024!

PR-Intern 2023-2024
Luna Leemans & Anne-Sophie Torrekens
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4 5aantal katers in de week
drinkt
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Amerika en politiek: het is een heel actueel thema, en in de tijden van vandaag staat 
het ook vaak garant voor veel controverse. Bipartisanship lijkt een term van het 
verleden, er wordt duchtig met modder gegooid (tot in officiële debatten toe), kort-
om: Amerika staat voor een woelige periode met de nakende strijd tussen Donald 
Trump en huidig president Joe Biden.

Echter, in die kolkende zee van Amerikaanse politiek en rechtspraak, staat één 
instelling als een paal boven water: de Supreme Court. Het grote “Bekende-men-
sen-die-ooit-rechten-gedaan-hebben-boek” vond dit eigenlijk best wel interessant, 
want zowat nergens komen rechtspraak en politiek zo dicht bij elkaar. Rechters 
in deze Supreme Court worden immers aangesteld door de president, vanuit hun 
politieke overtuiging. Een republikeinse president zal dus in principe een conserva-
tieve president aanstellen (laatst: Amy Coney Barrett), terwijl bij een democratische 
president een meer liberale rechter verwacht kan worden.

Wie is in godsnaam krachtig genoeg om zo’n sterk (politiek) instrument in goede 
banen te leiden? Meet John Roberts, de 17e en huidige opperrechter van het Supre-
me Court van de Verenigde Staten. Wie is nu deze man die de scepter zwaait over 
een van de meest invloedrijke gerechtelijke instellingen ter wereld?

In één zin? Man van de compromissen en van stabiliteit in tijden die allesbehalve 
stabiel zijn. Gelukkig hebben we meer dan één zin te zeggen over hem: laat ons eens 
kijken.

Roberts werd geboren op 27 januari 1955 in Buffalo, New York. Hij studeerde 
rechten aan Harvard Law School (goede start om Supreme Court-rechter te 
worden), waar hij magna cum laude afstudeerde en had een rijkgevulde carri-
ère voor zijn opperrechterschap: zo werkte hij als klerk bij het Hof van Beroep 
voor het 2e circuit, werkte hij voor oud-voorzitter van het Supreme Court 
Rehnquist en was hij adjunct-solicitor general onder president George H.W. 
Bush. In 2003 werd hij dan uiteindelijk rechter bij het Supreme Court, om in 
2005 Chief Justice (oftewel opperrechter) te worden daar.

Een van de meest gedenkwaardige momenten in de carrière van Roberts 
kwam in 2012, toen het Hooggerechtshof het historische vonnis velde over 
de Affordable Care Act, ook wel bekend als "Obamacare". Ondanks immense 
politieke druk en verdeeldheid binnen het Supreme Court, leidde Roberts de 
meerderheid van het Hof, waarbij hij betoogde dat het Congres de bevoegd-
heid had om belastingen op te leggen, wat het fundament legde voor een 
bijzonder belangrijke uitspraak.

Sinds zijn beëdiging heeft "institutionalist" Roberts een opvallend pad be-
wandeld. Hij wordt vaak gezien als Mr. Compromise: hij slaagt erin politieke 
verschillen te overwinnen en neutraal te blijven onder veel politieke druk en 
controverse. Hij wordt dan ook wel eens de nieuwe “Swing Justice” genoemd: 
iemand waarvan soms moeilijk voorspeld kan worden met welke ideologische 
strekking binnen het Hof hij zal meestemmen (conservatief dan wel liberaal).

Niet simpel, vindt het “Bekende-mensen-die-ooit-rechten-gedaan-hebben-
boek”. In de tijden van vandaag neutraal blijven en het hoofd koel houden is 
een teken van ongekende stabiliteit. Of je het nu eens bent met John Roberts 
of niet, één ding staat vast: hij is best wel een baken van redelijkheid in turbu-
lente tijden, en zal die eigenschap nog nodig hebben in de woelige tijden die er 
wellicht aankomen. Good luck, Mr. Chief Justice!

aantal anjers en rozenaantal vrouwen van M. Kruithof

Jurist van de maand
John roberts: de (Gulden) middenweG

©Henri Lommelen

6 7



sex, mind and body

Jow Balanske,
Ik heb echt een zieke crush, op iemand die 
werkt op de cursusdienst. Ik doe al elke 
week alsof ik een boek vergeet te bestellen, 
om toch nog eens langs te komen. Wat doe 
ik hiermee? Ik ben echt RADELOOS!
Groetjes,
Lieve Kleine Piranha 

Dag Lieve Kleine Piranha, 
Iedereen die werkt op de cursusdienst is momenteel bezet, 
je zal dus uit andere wateren moeten vissen. Ik raad je toch 
aan om te stoppen met stalken en je boeken gewoon in één 
keer af te halen. Dit obsessief gedrag is een beetje creepy.

Liefste lezers, 
Het leven als (rechten)student is niet altijd gemakkelijk. Iedereen heeft zijn 

eigen rugzak en kampt met zijn eigen problemen. Daarom staan wij, de 
schrijvers van ‘t Balanske , met raad en daad voor jullie klaar. Heb je dringend 

nood aan een uitlaatklep? Moet je je dilemma’s ergens kwijt? Stuur dan een 
mailtje naar pr-intern@vrg-gent.be

Liefste Balanske, 
Ik zit in mijn eerste Bachelor en mijn eerste semester was een flop. 
Daarom ben ik nu bezig met mijn plan B. INFLUENCER!! Jammer ge-
noeg is het tot nu toe één grote mislukking. Geen enkel merk reageert 
op mijn berichten en op Tiktok ga ik ook nog niet viraal. Hebben jullie 
misschien tips? 
Greetz
Mediageile Kip

Dag Mediageile Kip, 
Na een slecht semester mag je echt de hoop nog 
niet verliezen. Op p.38-39 van ons Balanske vind je 
allemaal tips om jezelf te herpakken. Neem gerust 
een kijkje. Als je het dan nog altijd niet ziet zitten, 
kan je inderdaad een carrière als Influencer be-
ginnen. Het belangrijkste is volgens mij dat je, net 
zoals bij rechten, niet meteen opgeeft. 
Veel succes!!

Heey,
Ik zit met een lastige situatie: mijn kotgenoot heeft onlangs besloten om een 
amateur-muzikant te worden. Elke avond, rond dezelfde tijd, begint hij te oe-
fenen op de viool. Het klinkt alsof een stel katten ruzie heeft in een kartonnen 
doos. Ik bedoel, ik waardeer kunst en zo, maar dit lijkt meer op een muzikaal 
experiment gone wrong! Nu ben ik echt ten einde raad. Moet ik proberen om 
mijn huisgenoot te vertellen dat de buren denken dat we een kattenasiel zijn 
geworden? Of moet ik gewoon een paar oordopjes aanschaffen en meegaan in 
de muzikale chaos?
Groetjes Dove Kwakkel

Dag Dove Kwakkel
Misschien kunnen jullie een gesprekje 
aanknopen over het lawaai en oplossin-
gen bedenken, zoals samen een muziekles 
volgen? Als dat niet werkt, zijn oordopjes 
altijd een goede optie! 

8 9aantal euro dat Cristiano Ronaldo verdient per minuut
©Luna Leemans



‘t vriendenboekJe

NAAMNAAM: Alain Van Hiel

MIJN VRIENDEN NOEMEN MIJ: Tja, gewoon met 
mijn voornaam.

MIJN VERJAARDAG: Midden in de zomer. 
Fantastisch, want ik ben een echter zomermens.

LIEVELINGSETEN: Stoofvlees, mosselen, vispannetje 
… Laat maar komen.

IK LUST GEEN: Afval.

MIJN HOBBY’S ZIJN: Reizen staat op nummer één, 
weliswaar binnen Europa.

IK HOU VAN: Mijn gezin.

IK HAAT: Oppervlakkigheid.

IK BEN BANG VOOR: De man met de zeis. De dood 
dus. 

IK DRINK HET LIEFST: Trappist. Van een Orval 
of Chimay kan ik echt genieten. En natuurlijk het 
VRG bier van enkele jaren geleden, met dank aan de 
lieve studenten die me op het eind van de lessenreeks 
hierop trakteerden.

MIJN LIEVELINGSLIED: Geef me drie bladzijden 
die ik kan invullen… Maar goed, eentje van recentere 
makelij: Of Monsters and Men, Róróró.

Dit ben ik!

IK GEEF HET GROOTSTE DEEL VAN MIJN GELD UIT AAN: Ik 
ben geen ‘big spender’, mag ik wel zeggen. Materiële dingen zeggen 
me weinig tot niets.

MIJN LIEVELINGSFILM: ‘The big Lebowski’ is mijn klassieker.

MIJN STERRENBEELD: Leeuw.

MIJN LIEVELINGSBOEK: Stefan Zweig: De wereld van gisteren. 
Maar goed, er zijn zoveel mooie boeken. Ik las laatst enkele boeken 
van Houellebecq. Nice! 

HET DOMSTE ANTWOORD OP EEN EXAMEN: Iemand heeft 
ooit tijdens de inhaal een examen van het verkeerde vak ingevuld. Ik 
weet, als prof moet je serieus blijven, maar die keer was dat bijzonder 
moeilijk.

MIJN FAVORIETE COLLEGA: Mijn collega-sociaalpsycholoog Prof 
Roets zetten.  Ik zal hem dit boekje minstens een keer of tien onder 
zijn neus duwen.

MIJN SLECHTE GEWOONTE: Tja, dat kan je afleiden uit het 
voorgaande antwoord. Ik zou wat minder de (flauwe?) plezante 
kunnen uithangen.

IK GEEF GRAAG LES OMDAT: Ik als een missionaris de sociale 
psychologie wil verspreiden, en ik graag mijn studenten zie.

MEEST MEMORABELE LES OOIT: Ik kijk dan toch naar gehele 
lessenreeksen. Van mensen die al lang op emeritaat zijn, of helaas, 
zelfs overleden. Charles Vermeersch uit de Architectuur en 
Stedenbouw was een super-enthousiaste en gedreven lesgever. Ik hield 
van de droge humor van mijn lesgever Pedagogie toentertijd, Marc 
Spoelders. Ik doe wellicht vele collega’s tekort die ik hier niet vermeld.  

DIT WIL IK GRAAG NOG BEREIKEN: Ik wil gewoon dat mijn 
kinderen alles zullen bereiken wat hun hartje wenst. Alle andere 
doelen zijn minder belangrijk. 

10 11aantal pinten dat je mag drinken per week om gezond te blijven elfje



GEHEIME BRIEF DEEL III

Ik opende de lade en voelde plots een hand op mijn schouder. Ge-
schrokken draaide ik me om en zag Mathias staan, met een veront-
ruste blik in zijn ogen. "Chloé, wat doe je hier?" vroeg hij, terwijl 
hij naar de foto's in de lade keek.

"Dat kan ik ook aan jou vragen." vroeg ik, mijn stem een mix van 
verrassing en irritatie. "Waarom ben je op Hannes kamer?"

Ik wist het antwoord al, maar hoopte toch dat ik fout zat.

Mathias zuchtte en wreef over zijn achterhoofd. "Het spijt me, 
Chloé," begon hij, "Hanne en ik, we kunnen het gewoon echt goed 
met elkaar vinden.”

Mijn frons werd dieper. “Hoezo? Goed met elkaar vinden?” 

Mathias keek naar de grond. "Het is een beetje ingewikkeld," mom-
pelde hij. 

Hij wees naar de lade , waarin foto’s van de professor verspreid 
lagen. “Ik weet oprecht niet waar ze mee bezig is. Ze gedraagt zich 
zo raar de laatste tijd.” 

Mathias zuchtte opnieuw en wreef nerveus over zijn armen. “Ik 
weet het niet precies,” zei hij. “Maar Hanne vertelde me laatst dat ze 
iets belangrijks moest doen, maar ze kon me niet vertellen wat het 
was.”

Mijn brein draaide op volle toeren. Waarom verzamelde Hanne 
foto’s van de professor? Had het misschien iets te maken met die 
brief?

Op dat moment hoorden we beneden de voordeur hard dicht-
slaan. Met een bezorgde blik keken we elkaar aan.
"Misschien moeten we gaan kijken," stelde Mathias voor.
Ik knikte, mijn hart bonsde in mijn keel. 

Samen liepen we de trap af, daar zagen we Hanne verslagen 
staan, met een blad papier in de hand.

Ze keek ons geschrokken aan. Haar ogen waren rood en opge-
zwollen van het huilen. "Ik... ik heb iets gedaan," snikte ze. "Iets 
wat ik niet had mogen doen."

Mathias en ik keken elkaar bezorgd aan. "Wat heb je gedaan, 
Hanne?" vroeg Mathias, zijn stem zacht maar dringend.

Hanne haalde diep adem en overhandigde ons het blad papier. 
"Dit is voor de professor," zei ze, haar stem brak. "Ik... ik kon het 
niet meer verbergen."

Met trillende handen opende ik de brief en las de inhoud. Met 
een krop in mijn keel liet ik de woorden tot me doordringen. Dit 
veranderde alles.

Wil je weten hoe dit verder gaat? Blijf op de hoogte en lees de 
volgende editie van 't Balanske.

12 13aantal weken dit semester ongeluksgetal

©Luna Leemans



In deze rubriek probeer ik jullie wegwijs te maken langs de bekende en 
vooral iets minder bekende Gentse culturele hotspots. Deelnemen aan de 
cultuuractiviteiten van het VRG is al een hele hulp om hier een beetje mee 
kennis te maken, maar als je hier toch 5 jaar vertoeft, kan je er maar even-

goed zelf op uit trekken. Gent is zoveel meer dan de Overpoort alleen!
 

Nu het stillaan lente begint te worden en we met z’n allen snakken naar 
wat zonnestralen in ons aangezicht trekken meer en meer studenten de 
Genste parken in. Welnu, de volgende halte van onze wandeling is dan 
ook niets minder dan het park der parken: het Citadelpark.

De aanleg van het Citadelpark begon in 1875, geleid door de Franse land-
schapsarchitect Barillet-Deschamps, zijn standbeeld vind je nog steeds aan 
de ingang langs de Citadellaan. Het park werd ontworpen in de Engelse 
landschapsstijl, die toen erg populair was. Kenmerkend hiervoor was een 
natuurlijke en schilderachtige uitstraling. De kunstmatige grotten, rotsen en 
watervallen zijn typische voorbeelden van deze stijl. Dat je moeilijk je weg 
weet doorheen de kronkelige paden van park is hier ook een logisch gevolg 
van. De engelse stijl moest een groot contrast zijn met de strakke geometri-
sche tuinen uit Frankrijk uit die periode. 

We zouden cultuur niet zijn als er niet iets speciaals achter dit park 
zou zitten. Wie al eens via de kunstlaan het park is binnen gewan-
deld, heeft ongetwijfeld een oud poortgebouw al zien staan. Dit is 
niets minder dan de poort van de vroegere Citadel van Gent. En laat 
dat nu net het onderwerp van deze aflevering zijn.
De Citadel van Gent, of de Hollandse citadel, werd gebouwd ten tijde 
van de Hollandse periode. Gent dat aan de monding van de Leie lag 
in de schelde, was van groot economisch en strategisch belang voor 
weerbaarheid van de Zuidelijke Nederlanden. De gedachte aan Na-
poleon was nog te vers om te vertrouwen op de nieuwe franse vorst 
en zijn perikelen. De bouw werd gestart in 1815 en zou onvoltooid 
eindigen in 1830, in welk jaar de belgische Revolutie een einde maak-
te aan de Nederlandse overheersing.

Voor de wereldtentoonstelling van 1913 werd het park grondig her-
dacht, er kwamen pavilioenen bij, een openluchttheater enzovoort. 
Het MSK is hier trouwens een restant van.

Gent: meer dan 
overpoort alleen!

14 15aantal dagen paasblok



De citadel moest een pareltje zijn van militaire technologie en orga-
nisatie. Een reusachtige stervormige burgt moest op de hooggeleden 
vlakt naast de stad zekerheid bieden van een veilige toekomst. Echter 
dachten de gentenaars daar anders over, de bouw van de citadel zou 
net oorlogsvewoestingen naar de stad trekken en bovendien lag de stad 
in het schootsveld van de citadel!

Wanneer de bouw van de citadel in 1830 wordt stilgelegd door de belgi-
sche onafhankelijkheidsstrijd worden de plannen voor de (enorm dure) 
citadel opgeborden en dienden de bestaande delen als infanteriekazerne. 
In 1874 beslist de stad om de versterkingen af te breken rond de stad en 
brede boulevards aan te leggen waar vroeger de omwallingen lagen. Bij 
deze urbanisatiemaatregelen moest ook de citadel er aan geloven. Ze was 
ondertussen volledig verouderd en voorbijgestreefd in technologie en 
bouw. Bovendien waren de levensomstandigheden voor de infanteristen 
ongezond en erbarmelijk, zeker t.o.v. de nieuwe versterkingen rond bv. 
Antwerpen of Dendermonde.

Ondertussen wordt het park maar aan zijn lot overgelaten en is het prach-
tig stukje geschiedenis en groen in erbarmelijke staat. Misschien dat het 
wat hulp nodig heeft om terug wat populairder te worden, maar hoe dan 
ook heb jij tijdens je volgende piknick in het park iets om mee uit te pak-
ken!            
 
VRG CULTUUR

De citadel moest dus worden afgebroken en een park aangelegd, zodat de 
gentste bourgoisie op zondag een wandeling kon maken in de “natuur”. 
Geen natuur zonder rotsen en heuvels natuurlijk. Wanneer je in de rozen-
tuin naar de massieve rotsenpartij kijkt, spot identieke groene poorten. 
Deze poorten leiden naar de laatste overgeven kazematten en zalen van 
de Citadel. De hele heuvel is ondergraven en wie goed uitkijkt kan de 
schiet en verluchtingsgaten nog waarnemen.

©Jeroen De Ridder
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GedichtJe van de maand

In de lente, zo fris en fijn 
De student genietende van het gevoel buiten te zijn 

De lentezon schijnt op ieders gezicht 
Ogen eindelijk weer even van de boeken gericht 

Tijd voor gejubel, jolijt en vertier 
Op straat jonge gezichten gevuld met plezier 

Weer leven in Gent, die bruisende studentenstad
Gewoon genietende, van wat hen kruist op hun pad

Zes uur ‘s ochtends, vogels die weer vrolijk fluiten en kronkelend 
met de fiets richting huis 

Om dan nog even die al koud geworden restjes voedsel op te 
warmen op het fornuis

Genieten van de vrijheid die het studentenleven typeert 
Want alles komt toch wel goed zolang je tijdens de blok maar 

goed studeert

Opbergen die eerste semester boeken en dikke winterjassen 
Want de cocktails vliegen alweer over de toog op de terrassen 

Met een boek in de zon, met een glimlach op het gezicht
Genieten de studenten, van het eerste lente-licht

woordzoeker: de

zittende maGistratuur

18 19aantal medailles die Wout Van Aert al heeft verzameld op kampioenschappen aantal races die Max Verstappen heeft gewonnen vorig seizoen

©Jutte Nyffels
©Gilles Damman en Brend Depraetere



aantal races die Max Verstappen zal winnen dit seizoen

14 februari is voor geliefden een heel speciale dag. Velen vinden dit 
een dag waarop de liefde van twee personen voor elkaar extra in 

de verf moet worden gezet. Overpoort.gent besloot echter dit jaar 
de singles (en de studenten die niet wensen deel te nemen aan deze 
vorm van ‘gecommercialiseerde’ liefde) een hart onder de riem te 

steken en organiseerde een dagdisco. Meteen werden in vele relaties 
de (al dan niet eerste) breukjes opgemerkt. De ene doet niet mee 

aan Valentijn en wil naar de dagdisco, de andere wil Valentijn 
vieren: ik denk dat iedereen wel een koppel kent waarbij dit 

scenario zich heeft afgespeeld. In dit artikel wil ik de ‘uitgaanders’ 
onder ons het best doen om een boze partner tevreden te stellen.

Neem verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd. Vertel je partner dat 
je begrijpt dat je een fout hebt gemaakt en je spijt hebt van je acties.

Toon berouw en verontschuldig je oprecht. Laat je partner weten dat je 
het waardeert dat ze zich gekwetst voelen door jouw fout (laatste drie 
woorden zijn hier immens belangrijk) en dat je vastbesloten bent om het 
goed te maken.

Geef hem/haar de nodige ruimte. Luister actief wat ze te zeggen hebben, 
zonder onderbrekingen. Laat hem/haar weten dat je hun gevoelens 
serieus neemt en bereid bent om te begrijpen hoe ze zich voelen.

Een relatie laten herstellen na dergelijke vertrouwensbreuk kost tijd. 
Geef je partner de nodige ruimte en tijd en laat haar consistent zien dat 
je haar graag ziet.

Ik denk dat dit vooral van toepassing is wanneer de vrouw de  boze 
partner is. Dit sluit ook aan op het vorige: bloemen tonen aan dat je je 
vrouwtje nog altijd heel graag ziet

Vraag jezelf af hoe je dit soort situaties in de toekomst wil vermijden

Dit jaar werd het Lichtfestival in Brussel georganiseerd van 15-18 
februari. Het is alsof de stad wist dat velen Valentijn gingen verpesten 
en een alternatief nodig hadden. Een ander alternatief is eens naar de 
cinema gaan. Natuurlijk spelen ook zij in op deze gebeurtenis. Zeker 
romcoms zoals ‘Anyone but you’ vallen zeker in de smaak, kwestie van 
toch een beetje in de sfeer te blijven. Wanneer dit niet de ‘vibe’ is, zijn 
‘Dune: part two’ en ‘Oppenheimer’ uitstekende andere mogelijkheden. Je 
partner meenemen naar een restaurant is het derde en laatste alternatief. 
Tip hierbij: hou Social Deal in de gaten, zo toon je je vriend(in) dat je 
hem/haar EN graag ziet EN zo verlies je geen fortuin.

De liefde bedrijven schept altijd een band van verbondenheid. Het is 
niet voor niets dat de term ‘make up seks’ in het leven is geroepen.

20 21turning

©Amedee Brack



cocktailbar ratinG

Als je houdt van boeken én een cocktail  
(logisch als je rechtenstudent bent xp) dan 
is deze bar zeker iets voor jou!!! Ook al doet 
de titel het tegenovergestelde vermoeden, wij 
zetten niet aan tot alcoholconsumptie, dus bij 
deze is het ook het vermelden waard dat je 
hier lekkere koffietjes en allerlei lekkernijen 
kan benuttigen. Het concept is een used book 
store café waarbij je samen met je vrienden 
gezellig iets kan drinken tussen muren 
bekleed met tweedehands boeken.

Als je houdt van boeken én een cocktail  
(logisch als je rechtenstudent bent xp) dan 
is deze bar zeker iets voor jou!!! Ook al doet 
de titel het tegenovergestelde vermoeden, wij 
zetten niet aan tot alcoholconsumptie, dus bij 
deze is het ook het vermelden waard dat je 
hier lekkere koffietjes en allerlei lekkernijen 
kan benuttigen. Het concept is een used book 
store café waarbij je samen met je vrienden 
gezellig iets kan drinken tussen muren 
bekleed met tweedehands boeken.

Le bal infernal

The Cobbler

Moest je op date gaan en je wil te weten 
komen of je date wat geld op zak heeft, dan is 
The Cobbler DE datespot om de avond door 
te brengen. Je zal een menu voor je krijgen 
met allerlei speciale, gedurfde signature 
Cobbler-cocktails waar je waarschijnlijk nog 
nooit van gehoord hebt! Je waant je in een 
soort James Bond-achtige sfeer en ziet hoe de 
cocktails gemaakt worden door de toch wel 
zeer professionele barmannen.  Tip: toch eens 
de prijsjes opzoeken alvorens je dit bezoekt ;))
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de prijsjes opzoeken alvorens je dit bezoekt ;))

The Cobbler

Le bal infernal

Jigger’sJigger’s

Terrasje, unieke cocktails en je beste vrienden. 
Klinkt als de perfecte avond en die kan je be-
leven in Jigger’s! Cocktails zoals Plum Parade, 
Mirador of Jigger’s Mule zijn enkele culinaire 
hoogstandjes verkrijgbaar in deze bar. In deze 
speakeasy bar is er keuze genoeg! 

Terrasje, unieke cocktails en je beste vrienden. 
Klinkt als de perfecte avond en die kan je be-
leven in Jigger’s! Cocktails zoals Plum Parade, 
Mirador of Jigger’s Mule zijn enkele culinaire 
hoogstandjes verkrijgbaar in deze bar. In deze 
speakeasy bar is er keuze genoeg! 

Polé Polé caféPolé Polé café
Zoek je de rustige Afrikaanse sfeer graag eens 
op, dan kan je altijd terecht in Polé Polé! Dit is 
Swahili en betekent ‘’rustig rustig’’. Als je even-
tjes een break nodig hebt van het zwoegen aan 
je bureau (of ovp), zet dan zeker een stapje in 
dit café! Je wordt hier instant gelukkig door 
de vriendelijke obers, de unieke setting en dat 
ene drankje te veel.

Zoek je de rustige Afrikaanse sfeer graag eens 
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de vriendelijke obers, de unieke setting en dat 
ene drankje te veel.

EltònEltòn

Als je denkt aan het station, denken niet veel 
mensen aan een hippe bar waar je een avond-
je kan genieten van een late night cocktail. 
Toch biedt Eltòn deze mogelijkheid vlakbij het 
Sint-Pietersstation! Je kan hier voornamelijk 
de klassieke cocktails terugvinden, maar als je 
eventjes een pauze nodig hebt van de alcohol, 
kan je hier ook terecht voor een koffietje en 
een hapje.

Als je denkt aan het station, denken niet veel 
mensen aan een hippe bar waar je een avond-
je kan genieten van een late night cocktail. 
Toch biedt Eltòn deze mogelijkheid vlakbij het 
Sint-Pietersstation! Je kan hier voornamelijk 
de klassieke cocktails terugvinden, maar als je 
eventjes een pauze nodig hebt van de alcohol, 
kan je hier ook terecht voor een koffietje en 
een hapje.
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welke codex ben JiJ?
Een prangende vraag die men zich jammer genoeg niet vaak genoeg stelt. Met 
deze vragenlijst proberen wij hierop een antwoord te geven!

Favoriete eten:
A) Sushi
B) (Delivery) Pizza 
C) Steak met frietjes
D) Instant noedels 
E) Rundstong in madeirasaus

Favoriet genre muziek:
A) Rock
B) Indie
C) Klassiek
D) Pop
E) Schlager

Celebrity crush:
A) Guy Verhofstadt
B) Aubrey Plaza
C) Leonardo DiCaprio
D) Margot Robbie
E) Lesley Ann-Poppe

Favoriete drank:
A) Cocktails
B) Thee
C) Wijn
D) Bier
E) Jenever 

Je favoriete stad:
A) Tokyo 
B) Charleroi
C) Parijs
D) New York
E) Aalst

Je favoriete winkel:
A) Amazon
B) Primark
C) Delhaize
D) AliExpress
E) Colruyt

Favoriete film:
A) Pulp Fiction
B) A Nightmare on Elm Street
C) Titanic
D) The Wolf of Wall Street
E) FC de kampioenen: de film

Favoriet mythisch wezen:
A) Fenix
B) Vampier
C) Minotaurus
D) Goblin
E) Kabouter

Meeste A: Codex Internationaal en Europees recht

Jij bent een sociaal persoon die graag reist, nieuwe mensen/eten/culturen leert 
kennen en geniet van het leven. Je gaat graag uit en spendeert je avonden het 
liefst met vrienden. Je droom is om op Erasmus te gaan, maar je bent niet zeker 
of je punten hier wel goed genoeg voor zijn. Carpe Diem is je levensmotto.

Meeste B: Codex strafrecht

Jij bent een vrij en rustig iemand. Je spendeert je dagen het liefst in je bed en 
een keer om de zoveel tijd verras je iedereen rond jou door naar een (waar-
schijnlijk verplichte) les te gaan. Jouw levensmotto is ‘Sleep is the best medita-
tion’ - Dalai Lama. 

Meeste C: Codex privaatrecht

Jij bent een gesofisticeerd en matuur persoon. Je favoriete avonden spendeer je 
het liefst met een glas wijn, en je verkiest een goed boek over uitgaan of televi-
sie kijken (ieder zijn ding). Jouw motto is In Vino Veritas.

Meeste D: Codex economisch recht

Jij bent een frugaal persoon, die altijd weet waar de beste koopjes te vinden 
zijn. Daarnaast probeer je ook altijd nieuwe manieren te vinden om geld te 
verdienen, of dat nu cryptocurrencies zijn of je Vinted-collectie waarvan je nog 
steeds niets hebt kunnen verkopen. Jouw motto is Pecunia non olet. 

Meeste E: Codex publiekrecht

Jij bent een echte Vlaming/Belg. Jij spendeert je avonden het liefst van al op 
je stamcafé en stiekem ben je fan van Pommelien Thijs of Niels Destadsbader. 
Hopelijk val je de mensen rond jou hier niet mee lastig. Jouw motto is ‘laat de 
zon in je hart’ en dergelijke.

24 25aantal ontvangen ufora-mails per dag als je alle meldingen aanzet aantal ijsbeerlengtes die professor Kruithof aflegt per les



Je vriend/ vriendin heeft je recent gedumpt en 
je kan het allemaal nog niet goed plaatsen. Dit 
is het begin van je nieuw leven, van je glow up, 
van je verademing. De perfecte album is eentje 
met enkele bangers zoals prom dress, another 
love,… Wenen en dansen wisselen elkaar af bij 
het luisteren van dit album

©Melisa Gucenmez

afspeelliJsten:
break-up editie

Het is BREAKUP SEASON, maar wees niet getreurd want hier enkele albums 
die je door deze woelige tijden gaan helpen.

FASE 1: DID HE/ SHE JUST DUMPED ME??

FASE 2: BITCH 

Je zit vol woede dat de persoon waar je dagen, 
maanden of misschien zelfs jaren mee hebt 
gespendeerd blijkt de grootste klootzak te zijn. 
Verspil deze woede niet, want it will make 
you stronger!!! Je verzint allerlei dingen om 
hem/ haar jaloers te maken en evenveel pijn 
te laten ervaren zoals jij je afgelopen dagen al 
hebt gevoeld. Dit album zal ervoor zorgen dat 
je kan schreeuwen, wenen en vloeken tot je 
stem helemaal weg is. Brul mee op womanizer, 
potential breakup song, before he cheats,…

FASE 3: SINGLE AND READY TO MINGLE 

Je hebt je tijdens je relatie zo gedragen dus 
now it’s time for some action. Je routine be-
staat uit opstaan, caféétje, pré, uitgaan, slaap. 
Je slaat elke avond een onenightstand aan 
de haak en bent helemaal over je ex. JUST 
PARTY PARTY PARTY en dit album biedt je 
de nodige songs om tot in de ochtend op te 
dansen

FASE 4: F*CK I MISS HIM/ HER

Je denkt aan al jullie mooie momenten en mist 
hem/ Haar. The night we met, another love, 
iris,… Je mist de affectie, dates en onvoor-
waardelijke liefde van 1 persoon. Je wilt geen 
onenightstands en gewoon terug een relatie. 

FASE 5: GLOW UP 

Het is zover, einde van een ellendige periode. 
Je bent helemaal over hem/ haar en kan verder 
met je leven. Dit album zorgt ervoor dat je 
weer helemaal jezelf kan zijn en je eigen geluk 
voorop kan stellen in je liefdesleven. 

26 27als je nu nog niets bereikt hebt in je leven, moet je je zorgen maken vanadium



Recept 1: DIY sushi

Wat heb je nodig? Nori-bladeren, rijst, een proteïne zoals 
kip, tofu of zalm, een sausje naar keuze en groente naar 
keuze zoals avocado of komkommer. Eerst maak je je rijst 
klaar. Je kan hiervoor gewone basmati rijst zakjes koken of 
je kan een van de instant rijstzakjes van uncle-benz ge-
bruiken die al gekruid zijn! Vervolgens bak je je proteïne. 
Een aanrader is de tofu even laten marineren in soja-saus 
en dan bakken in de pan. Daarna pak je je nori-blad, voeg 
je de rijst toe, de proteïne, de groente, en je sausje zoals 
sriracha of mayonaise en rollen maar! Om het echt af te 
maken kan je er een gekookt eitje of omelet tussen steken!
Dit recept is heel makkelijk en je kan je eigen variaties 
maken!

Recept 2: Tacos

Wat heb je nodig voor deze heerlijke tacos? Ta-
co-schelpen, gehakt of een vleesvervanger, ched-
dar kaas, guacemole, paprika, mais en nog andere 
groeten naar keuze. De key tot dit recept is het 
gehakt goed kruiden! Heb je veel kruiden, dan kan 
je paprika, cayenne-peper, komijn, peper, zout en 
eventueel een vleugje knoflook. Plaats de schelpen 
even in de oven, snij de groentjes en dan voeg je 
alles samen toe voor een geweldige taco! Ook hier 
kan je uiteraard wat freestylen. Om het helemaal 
af te maken kan je dit combineren met een lekker 
frisse pint.

©Sofie Claeys

spelletJe
Culturele culinaire 

verrrijking 
Het is zes uur savonds, je hebt een dag hard gwerkt voor school en je 

maag knort van de honger, maar wat zou je kunnen eten? Ben je die diep-
vriesmaaltijden van thui beu? Of is je portemonee leeg van de dagelijks 

durum of pitta? Hieronder vind je drie recepten die niet alleen simpel en 
heerlijk zijn maar ook je culinaire kennis, cultureel verrijken!
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(verborGen) 
hotspots in Gent

Tapasbar La malcontenta
Dit is een ideale plek voor een gezellige 
avond met je vrienden of een leuke date! 
Het restaurant biedt heerlijke tapas om te 
delen, geïnspireerd door de smaken van 
de Canarische eilanden. Ik raad dit zeker 
aan, want het eten was super lekker en het 
personeel zeer vriendelijk! 

Ray

Dit is een glazen paviljoen in het hartje 
van Gent waar u kan genieten van een 

lekker drankje met uitzicht op de Stadshal 
en de Sint-Niklaaskerk. Een speciale plek 

met een geweldige sfeer, waar je zeker 
een prachtig tijd zult hebben! De ruimte 

van RAY kan je ook inhuren voor je eigen 
evenementen, hoe leuk??

Tapasbar La malcontenta
Dit is een ideale plek voor een gezellige 
avond met je vrienden of een leuke date! 
Het restaurant biedt heerlijke tapas om te 
delen, geïnspireerd door de smaken van 
de Canarische eilanden. Ik raad dit zeker 
aan, want het eten was super lekker en het 
personeel zeer vriendelijk! 

Ray
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van Gent waar u kan genieten van een 

lekker drankje met uitzicht op de Stadshal 
en de Sint-Niklaaskerk. Een speciale plek 

met een geweldige sfeer, waar je zeker 
een prachtig tijd zult hebben! De ruimte 

van RAY kan je ook inhuren voor je eigen 
evenementen, hoe leuk??

Pain Perdu
Dit vind ik persoonlijk de ideale lunch/
brunch plek in Gent! Ze hebben een 
heerlijke aanbod van toasts, koffiekoeken, 
drankjes,… De gerechten zijn net zo lek-
ker als ze eruit zien, want ja, als je op zoek 
bent naar de perfecte plek met Instagram-
mable borden, dan ben je hier aan het 
juiste adres!

Gigi

Als je fan bent van italiaanse keuken moet 
je hier zeker een keer komen eten! Pasta, 

Pizza’s,… hier hebben ze het allemaal! Het 
restaurant biedt ook een ruime keuze aan 

cocktails! Het best van al vind ik het
 interieur: de decoratie daar is echt tof! 

Publika
Last but not least, publika! Dit is een zeer 
leuk café dat ik niet lang geleden heb 
ontdekt! De sfeer is daar zeer gezellig! De 
ideale plek voor een drankje en lekkere 
hapjes! 
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leuk café dat ik niet lang geleden heb 
ontdekt! De sfeer is daar zeer gezellig! De 
ideale plek voor een drankje en lekkere 
hapjes! 

Publika
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Op zoek naar een heerlijke cocktail die je smaakpapillen prikkelt en 
je meeneemt op een tropische reis? Onze reporters gingen op pad om 
de perfecte cocktail voor een zonnige lentedag te vinden. Zij kwamen 
tot de conclusie dat de Mango Pisco Sour de ideale lentecocktail is. 
Met zijn perfecte balans van zoet, zuur en exotische smaken is deze 
cocktail een ware traktatie voor de zintuigen. Laat je verrassen door 
de magie van pisco, verse mango en citroensap, allemaal samenge-
voegd in een verfrissend glas vol plezier. Benieuwd naar het recept? 
Hier is hoe je thuis kunt genieten van deze heerlijke creatie.

INGREDIËNTEN:
45ml Pisco*

limoensap van een halve limoen
20ml mangosap 

eiwit van 1 ei
10ml suikersiroop 

optioneel: angostura bitters

cocktail van de maand: 
manGo pisco sour

INSTRUCTIES: 

Begin met het scheiden van het eiwit. Gebruik een rauw ei en 
scheid het eiwit van het eigeel in een kommetje. Zorg dat er geen 
eigeel bij het eiwit komt.
Gebruik een shaker, maar begin zonder ijs
Voeg 45 ml Pisco toe, gevolgd door 10 ml suikersiroop.
Knijp nu met een citrusperser een halve citroen of limoen in je 
shaker uit.
Voeg 20 ml mango sap toe (of muddle mango in je shaker)
Voeg ook het eiwit toe.
Stevig shaken (dry shaken) en voeg daarna ijs toe om het nog een 
keer te shaken totdat er een frostlaagje op de shaker verschijnt.
Schenk de mix uit de shaker uit in een mooi whiskey glas gevuld 
met ijs.
Als je goed geshaket hebt zie je nu een mooi wit schuimlaagje op 
je cocktail. Garneer deze met een mooi stukje mango. 
Disclaimer: wij zijn niet verantwoordelijk voor enige vorm van 
drunk texting, gebeurlijke ongevallen en zwangerschappen. 

*Pisco is een sterke drank die afkom-
stig is uit Zuid-Amerika, met name 
uit Peru en Chili. Het wordt gemaakt 
door de distillatie van gefermenteerd 
druivensap, wat resulteert in een 
heldere en aromatische destillaat. 
Pisco heeft een kenmerkende smaak 
die kan variëren van fruitig en bloe-
mig tot kruidig, afhankelijk van de 
druivensoorten die worden gebruikt 
en het productieproces.
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interview met 
mieke mestdaGh

WAT IS UW FUNCTIE BINNEN DE FACULTEIT?
Ik ben de zogenaamde “pedel” van de Facultaire Studentenadministratie (FSA).
Ik doe dus zowat de algemene coördinatie van de FSA. Binnen het team van 3 - we 
hebben ook nog Elise en Nancy - hebben we de taken opgedeeld, en ik ben 
verantwoordelijk voor de Bachelor Rechten, het voorbereidingsprogramma en het 
schakelprogramma.
Ik werk hier intussen van 1 januari 2010, zo’n 14 jaar dus. Ik ben al een oude rot 
(lacht).

WAT IS DE GROOTSTE VERANDERING OP DE FACULTEIT GEWEEST IN 
AL DIE TIJD?
Goh, vanalles: zo krijgen we bijvoorbeeld een pak meer taken van centrale diensten 
toegewezen, maar misschien vooral nog veel veranderingen op vlak van online 
tools. Platformen zoals Oasis, TimeEdit, verandering van Minerva naar Ufora 
enkele jaren geleden: er is heel wat veranderd op dat vlak. Op studentenvlak is 
vooral sinds corona veel veranderd: vroeger kwamen studenten veel vaker 
persoonlijk naar ons toe, nu gebeurt dat meer via mail. Studenten spreken ons dus 
minder fysiek of telefonisch aan, dat is toch wel een tendens.

MOEILIJKE VRAAG NU: WIE ZIJN UW FAVORIETE COLLEGA’S?
(lacht) Dat ga ik niet uitspreken! Iedereen eigenlijk, en zeker iedereen die hier (in 
het FSA, red.) zit, zijn heel toffe collega’s.

Iedere Sherlock heeft zijn Watson, iedere Batman zijn Robin, iedere Bert zijn 
Ernie. Je snapt het wel, soms kan het één gewoon niet zonder het ander.

In datzelfde rijtje hoort ook “de rechtenfaculteit” en “Mieke Mestdagh”, die van 
achter de deuren van de Facultaire Studentenadministratie (FSA) de faculteit in 

goede banen leidt.Wanneer we aanklopten voor dit interview zei ze nog: “Een in-
terview met ons? Mensen kennen ons toch niet?” Wel, Mieke, hoog tijd om daar 

toch een beetje verandering in te brengen.

Hier is voor u wat tekst en uitleg over een bijzonder gewaardeerd lid van onze 
rechtenfaculteit: Mieke Mestdagh.

HEEFT U VAAK CONTACT MET PROFFEN EN ACADEMISCH 
PERSONEEL, EN HEEFT U FAVORIETJES?
Ja, dat contact is wel gegroeid door de jaren heen.
Ik kan het goed vinden met prof. Verschelden en prof. Cannoot, maar er zijn er 
natuurlijk ook nog meer met wie ik goed overeenkom.

GEHEIME PLAATS OP DE FACULTEIT?
Misschien is het FSA wel die geheime plaats! (lacht)
Eigenlijk is er wel zo een plaats: er is een binnenkoertje achter het bureau van 
prof. Ruys, waar je als je niet oppast, opgesloten zit. Als je op de grote binnenkoer 
langs de deur van de vakgroep internationaal recht binnengaat en daar dan enkele 
deuren neemt, kom je op een kleine binnenkoer uit. Als je daar de deur achter 
je laat dichtvallen, zit je eigenlijk gevangen en heb je hopelijk een gsm mee om 
iemand te kunnen opbellen. Dus dat is wel een secret place (lacht).

HEEFT U EEN FAVORIETE ANEKDOTE?
Vroeger, toen de masterproeven nog altijd fysiek moesten worden ingediend bij 
ons, waren er soms wel grappige toestanden. Op de deadline dag tussen 16h en 
17h kwamen dan altijd de last-minute studentnen binnen. Die waren dan altijd 
aan het hijgen en kwamen met alle soorten excuses waarom ze de masterproef zo 
op het laatste moment indienden. Die masterproeven werden ook nog aanvaard 
natuurlijk, maar dat waren wel altijd grappige situaties.

WAT IS IETS DAT MENSEN NIET VAN U ZOUDEN VERWACHTEN?
Ik ga heel graag naar concerten en festivals, dit geeft me de nodige energie om 
er tegenaan te gaan. Ik kom er soms zelfs studenten tegen! Op Pukkelpop enkele 
jaren geleden bv was ik toevallig aan de praat geraakt met enkele omstaanders en 
kwam ik er achter dat ze aan onze faculteit studeerden, dus dat was echt wel een 
leuk toeval.

NOG EEN PAAR QUICK FIRE-VRAGEN. BROODJE IN ONZE CAFETARIA 
HIER OF BROODJE IN DE supermarkt?
Een broodje in onze cafetaria natuurlijk! (lacht) Voor de toffe 
cafetariamedewerkers alleen al.
KOFFIE OF THEE?
Koffie!
OCHTENDMENS OF AVONDMENS?
Avondmens!
EN TOT SLOT: RECHT OF CRIMINOLOGIE?
(lacht) Daar ga ik mij niet over uitspreken, dat is een tricky one. Alletwee even 
goed!
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Vielen de resultaten wat tegen? Liet de puntenbrief een slecht gevoel na? Was het totaal 
niet wat je verwacht had? Geen probleem! In dit artikel zullen we je enkele tips meegeven 
om je te herpakken in het tweede semester, want alles kan, als je het echt wil. 

TIP 1: PROBEER TE ACHTERHALEN WAAR HET VORIG SEMESTER MISGELOPEN 
IS. 

Zo kan het perfect zijn dat je slechte resultaten hebt behaald, ook al heb je al je lessen gezien 
en 14 uren per dag gestudeerd. Efficiëntie is de belangrijkste factor. Zorg er bijvoorbeeld 
voor dat als je in de les zit, dat je ook oplet en goed noteert. Anders kan je ook gewoon 
thuis of op café zitten. Probeer er ook voor te zorgen dat je echt aan het blokken bent 
wanneer je achter je bureau zit. Probeer ook geen pauze te nemen op je bureaustoel door 
gewoon je gsm erbij te nemen, verlaat je studieomgeving en doe even iets anders. 

TIP 2: PROBEER ANDERE STUDIEMETHODES UIT. 

Binnen onze opleiding hebben we de “luxe” dat het mogelijk is om onze vakken op 
compleet verschillende manieren aan te pakken. Zo heb je mensen die liever 4 keer snel 
door het materiaal gaan en heb je anderen die liever gewoon 1 keer grondig de cursus 
studeren. Je hebt mensen die alles schrijven, mensen die enkel lezen en mensen die luidop 
praten. Sommigen studeren liever in een groep, anderen dan weer alleen. Experimenteer 
hiermee, pak verschillende vakken op een andere manier aan en uiteindelijk zal je kunnen 
achterhalen wat de beste studiemethode is voor jou! 

TIP 3: SLUIT JEZELF NIET OP EN ZORG VOOR VOLDOENDE ONTSPANNING. 

Het is niet omdat de punten nu tegenvielen, dat het de bedoeling is dat je vanaf nu 
jezelf gaat opsluiten. Dit is misschien een makkelijke reflex (die ouders ook vaak zullen 
hebben), maar zeker niet de juiste. Als je in week 1 al in isolatie gaat, verandert het nog 
2 keer van seizoen tot je terug buiten mag komen. Dat kan zeker niet de bedoeling zijn! 
Probeer je tijd dus goed in te delen, maar zorg zeker voor genoeg ontspanning tussen 
het studeren door. 

TIP 4: GEBRUIK DE PAASVAKANTIE ZO GOED ALS MOGELIJK!

In het eerste semester stoppen de lessen niet. Je bouwt achterstand op die pas in te 
halen valt wanneer het eigenlijk al te laat is. Hierdoor worden de pakken leerstof vaak 
zeer overweldigend en kan je beginnen panikeren. In het tweede semester is dit anders, 
de Paasvakantie staat klaar om de perfecte overgang te zijn van het losbandig leven van 
het eerste deel van het semester naar het serieuzere examenseizoen. Probeer er dus 
zeker voor te zorgen dat je de achterstand die je hebt opgebouwd gedurende de eerste 7 
weken van het semester ingehaald hebt tegen het einde van de vakantie. 

how to...
... herpak youself in semester 2

weken zwanger



het perfecte 
avondJe uit

‘Ik ga het vanavond niet te laat maken’ is voor velen al de voorbode geweest 
van een zeer geslaagde maar totaal onverantwoorde uitgaansavond. Het begon 
allemaal met een onschuldige Ice Tea op café, waar na een half uurtje als bij 
wonder ineens een schuimkraagje op verscheen. Want wie zegt er nee tegen 
een schuimend blond biertje? Om de nakende verveling tegen te gaan (want 
na elke ex nogmaals door het slijk te hebben gehaald en de afgelopen 
voetbalmatch te hebben besproken beginnen de interessante onderwerpen 
toch stilaan op te geraken) wordt een spelletje Mexico bovengehaald (voor zij 
die dit niet kennen: prijs u gelukkig). 
Er wordt lustig gesmeten met de dobbelstenen alsook met de goede 
voornemens. Als steevaste anaalridder ben je na een tijdje toch stevig in de 
wind. Een natuurlijke reminder dat het tijd is om de stekker eruit te trekken 
en veiligere oorden op te zoeken. Ware het niet dat het in de dansbenen toch 
begint te kriebelen, temeer omdat het eigenlijk toch al wat uit de hand gelopen 
is. 
Dus dat uurtje meer of minder zal de zon niet vroeger doen opkomen. Met dit 
sprookje in gedachten huppel je nietsvermoedend naar het hol van de leeuw: 
de club. Waar muziek zo aanstekelijk, de pintjes zo smakelijk en het volk zo 
aantrekkelijk is dat je het daar beneden amper stil kan houden. De hormonen 
spelen op en de uren vorderen even snel als het aantal promille in je bloed. 
Wanneer de DJ voor de vijfentwintigste keer Taylor Swift door de boxen ramt 
beslis je uiteindelijk dat het nu wel echt mooi is geweest. 
Met de ochtendzon op je snoet waggel je naar huis, nagenietend van een 
ongeplande maar memorabele uitgaansavond. Wanneer je echter enkele uren 
later gewekt wordt door een kater in je lijf en een onbekende tijger in je bed is 
het toch even tijd voor een herevaluatie van bepaalde levenskeuzes. De 
gevleugelde woorden ‘ik ga het niet te laat maken’ zullen voortaan in alle 
voorzichtigheid worden uitgesproken. 

3938 aantal nerds die het Balanske lezen

©Floor Van Rossem



fashiontrends 
2024

STRIKJES
In haarlinten, op T-Shirts, als oorbellen, … 

LUIPAARDPRINT
Dit gewaagde patroon maakt stilaan een come-back.

SAMBA’S 
Deze trend is al even aan de gang, 
maar vult nog steeds de rekken in 
schoenenwinkels.

BALLERINA’S 
Met deze schoenen ben je helemaal Coquette!

CARDIGANS
Truien met knoopjes op een rokje of op een jeans zie je ook weer overal.

40 41aantal pinten die de gemiddelde student in Gent consumeert per week
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binGewaardiGbinGewaardiG
Liefste lezers, Iedereen heeft tijdens al dat harde werk 

voor school nood aan welverdiende ontspanning. Wat is 
er beter dan voor je tv ploffen, popcorn eten en een serie 
bingen? Daarom geef ik jullie hier 5 bingewaardige series!

Deze nieuwe reeks is nog niet zo lang 
uit en kan je vinden op Netflix. Het gaat 
over Emma Morley en Dexter Mayhew, 
die mekaar op de dag van hun afstuderen 
ontmoeten. Beiden worstelen ze met hun 
eigen persoonlijke ambities, verlangens en 
de complexiteit van hun relatie. De serie 
bestaat uit 14 afleveringen en is zeker een 
aanrader. Warning: bij deze friends to 
lovers romcom kan zeker een traan gelaten 
worden, ik spreek uit ervaring.

The Office is één van mijn  persoonlijke 
favorieten en ook deze serie is terug te 
vinden op Netflix. De reeks bestaat uit 9 
seizoenen, wat vrij lang is. Toch bestem-
pel ik deze als bingewaardig wegens 
de relatief korte afleveringen. Naast de 
geweldige humor, biedt the office ook 
vriendschap, liefde en zelfs verdriet. Dit 
maakt het zo leuk dat je niet wilt stop-
pen. That’s what she said...

“Suits” is een boeiende serie op Netflix die 
draait om Harvey Specter en Mike Ross, 
twee onwaarschijnlijke bondgenoten in 
de wereld van de advocatuur. Met scherpe 
dialogen, juridische intriges en verrassende 
plotwendingen, houdt deze serie je op het 
puntje van je stoel gedurende zijn negen sei-
zoenen. Wees voorbereid op een emotionele 
achtbaanrit, want “Suits” raakt niet alleen de 
rechtbank, maar ook de diepere lagen van 
vriendschap en loyaliteit.

Gilmore girls is een serie die je oftewel 
kan bingewatchen, maar na een tijdje 
niet kijken kan je ook altijd weer in-
pikken. Een luchtig verhaal over een 
moeder en dohter, die werkelijk beste 
vriendinnen zijn. Deze serie omvat 
vriendschap, liefde en herkenbare 
problemen. Wij staan niet in voor een 
mogelijke koffieverslaving na het kijken 
van deze serie.

Ga mee op een avontuur naar 'Het Eiland', een 
Belgische komedieserie die zich afspeelt op 
een afgelegen kantoor waar de werknemers 
vastzitten in absurde situaties en hilarische 
momenten. Met een kleurrijke cast van excen-
trieke personages biedt deze serie een unieke 
kijk op het alledaagse kantoorleven, waar 
droge humor en onverwachte wendingen de 
boventoon voeren. Laat je meevoeren in de 
gekke wereld van 'Het Eiland' en bereid je voor 
op een lachwekkende reis vol grappige beleve-
nissen.

aantal euro voor sushi42 43leeftijd Beyoncé 
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memes

typische dad-leeftijd44 45
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horoscoop
STEENBOK (22 december - 19 januari)

WATERMAN (20 januari - 18 februari)

VISSEN (19 februari - 20 maart)

Vriendschap: Na een tijdje sukkelen met je zelfbeeld, ben je er weer helemaal 
bovenop! Je vrienden hebben hier als opvangnet een grote en cruciale rol in gespeeld, 
daar ben je ze ook heel dankbaar voor. Nu is het tijd voor quality time! Ga eens 
uiteten, een drankje doen of een film kijken met je makkers. Zo zullen je vrienden 
duidelijk zien dat het beter met je gaat en kan iedereen zich nog eens goed uitleven.

Liefde: Je liefdesleven is er sterk op vooruit gegaan! Je voelt je heel goed in je relatie 
en je partner is heel gelukkig met je. Je single leven heb je stilaan achtergelaten en je 
beseft dat dit jou nu niet meer gelukkig maakt. Let echter wel op dat je moeite blijft 
doen ondanks het feit dat alles nu van een leien dakje gaat

Lijflied: Rose Tattoo – Dropkick Murphys

Vriendschap: De afgelopen tijd heb je een heleboel nieuwe en waardevolle 
vriendschappen opgebouwd. Probeer naast je nieuw gezelschap, je oudere en 
duurzame vriendschappen niet te vergeten. 

Liefde: Wat een rollercoasterrrrrrrr! Je liefdesleven beweegt zich voort in golven: op 
het ene moment denk je de partner van je leven gevonden te hebben en op het andere 
moment wil je losgaan als single en nergens rekening mee houden. Ga ten rade bij 
je vrienden, zij kennen je tenslotte het best en zullen voorkomen dat je overhaaste 
beslissingen maakt.

Lijflied: Bus gemist - Joost

Vriendschap: Je bent altijd al iemand geweest die geen grote kudde vrienden nodig 
heeft om gelukkig te zijn. De mensen die je nu in je omgeving hebt zijn heel blij met 
jou en jij weet heel goed wat je aan ze hebt. Probeer echter dit gevoel wat meer uit te 
spreken, je omgeving hunkert wat meer naar je bevestiging.

Liefde: Liefde interesseert je niet zo veel. Je bent gelukkig zoals het nu is. Er zijn 
nochtans toch een aantal mensen die je zien zitten en die je misschien zouden kun-
nen overtuigen. Misschien wordt het eens tijd om je open te stellen?

Lijflied: TEXAS HOLD ‘EM - Beyoncé

RAM (21 maart - 19 april)
Vriendschap: Je vrienden zouden je beschrijven als hun ‘meest epische vriend(in)’. 
Overal waar je komt, tover je een lach op ieders gezicht. Je eindeloze energie is aan-
stekelijk en tegelijk straal je ook een gevoel van vertrouwen uit. Slay slay slay!

Liefde: Soms ben je wat wispelturig. Je kan moeilijk beslissen op wie je juist je pijlen 
zal richten en hoe je dat zou aanpakken. Ik zeg: minder twijfelen, meer doen!

Lijflied: Houden van mij - Froukje

STIER (20 april - 20 mei)
Vriendschap: Er zijn weinig nieuwe evoluties op vlak van vriendschappen. Je bent 
heel gelukkig binnen je vriendenkring. Je hebt de balans gevonden tussen het onder-
houden van contacten met oudere vrienden en het ontdekken van nieuwe mensen. Je 
hebt een natuurlijk talent om mensen samen te brengen en dat siert je!

Liefde: Je geniet van het single leven en het feit dat je geen verantwoording moet 
afleggen aan een ander. Blijf doen wat je gelukkig maakt en misschien komt er bin-
nenkort toch iemand op je pad…

Lijflied: Ilac Wine – Jeff Buckley

TWEELINGEN (21 mei - 20 juni)

Vriendschap: Andermans geluk is jouw geluk. Je laat jezelf heel vaak op de achter-
grond verdwijnen om je focus op het welzijn van je vrienden te leggen. Dit is een zeer 
mooie en te bewonderen eigenschap maar probeer jezelf ook voldoende aandacht te 
geven! Je vrienden willen jou ook gelukkig zien!!

Liefde: De laatste tijd heb je je partner veel extra aandacht gegeven en dit wordt heel 
erg geapprecieerd. Het geeft hem/haar/hun een super fijn gevoel en meer drive om 
samen aan jullie relatie te werken. Deins er echter niet voor terug om die extraatjes 
ook teug te vragen!

Lijflied: I’m on fire – Bruce Springsteen
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KREEFT (21 juni - 22 juli)
Vriendschap: Je hebt je vriendschappen altijd boven je liefdesrelaties geplaatst, hier-
door heb je sterke banden met je makkers en een zeer groot gevoel van loyaliteit naar 
elkaar toe. Probeer soms wel wat meer voor jezelf te denken, je vrienden zullen je hier 
echt niet voor afrekenen!

Liefde: Alles gaat wat zijn gangetje. Je hebt wel wat dates links en recht maar geen 
ambitie om je echt te hechten aan iemand. Houd er echter wel rekening mee dat de 
andere partij misschien wel sneller aan gevoelens begint te denken. Sluit voor jezelf 
niks uit en dan staan er mooie dingen op je te wachten!

Lijflied: Tien Beaufort - Spring

MAAGD (23 augustus - 22 september)
Vriendschap: Een overvolle planning en een heel druk leven, typeren jou. Je bent 
graag overal bij en voelt je niet lekker als je een feestje mist. Zo lang je alles kan com-
bineren met elkaar, is er geen probleem maar de emmer durft al eens overlopen. Gun 
jezelf af en toe wat rust zodat je ook effectief geniet van je drukkere agenda zonder in 
een sleur terecht te komen!

Liefde: Dat je af en toe alleen moet zijn om het contact met jezelf niet te verliezen, 
daar heb je gelijk in! Dit hoeft daarom niet te betekenen dat je geen contacten moet 
leggen op liefdesvlak. Durf al eens uit je schulp te komen!

Lijflied: Two people – Sam Fender

LEEUW (23 juli - 22 augustus)

Vriendschap: Je bent eerder een gesloten en introvert persoon. Dit belet je echter 
niet om een leuke vriendengroep te hebben, je hebt gewoon geen nood aan grote 
groepen. Probeer de durf in jezelf toch eens te vinden en belemmer jezelf niet om ook 
eens naar grotere feesten te gaan en in een talrijker gezelschap te vertoeven.

Liefde: Er zou wel eens een onverwachte wending om de hoek kunnen loeren. Laat 
het allemaal maar op je afkomen en volg je hart! Liefde is niet rationeel dus probeer je 
verstand even op de achtergrond te laten spreken!

Lijflied: How you remind me - Nickelback

WEEGSCHAAL (23 september - 22 oktober)

Vriendschap: Jij draagt communicatie hoog in het vaandel. Binnen je vriendengroep 
zijn jullie heel hard met elkaar begaan en vindt iedereen het belangrijk om genoeg te 
praten over gevoelens en gedachten. Langs de andere kant is er ook plaats voor ple-
zier en luchtige gesprekken. Neem niet alles altijd zooooo serieus en maak plaats voor 
wat meer feestjes en gezellige avonden met je vrienden!

Liefde: Niks nieuw in het verschiet voor jou. Je bent gelukkig met hoe je liefdesleven 
er nu uit ziet en je ambieert geen grote veranderingen. Wees echter niet te snel tevre-
den met hoe alles er nu uitziet en streef naar perfectie!

Lijflied:  Cherry Wine - Hozier

SCHORPIOEN (23 oktober - 21 november)

Vriendschap: Het ging de afgelopen tijd wat stroef binnen je vriendengroep. Er zijn 
wat strubbelingen onderling die zorgen voor een gespannen sfeertje. Wees niet te 
bang om eens je stem te laten horen en te zeggen wat jij ervan vindt. Communicatie 
kan de strubbelingen heel snel en zonder permanente schade oplossen.

Liefde: Eentje is geentje! Rondfladderen is een werkwoord dat je niet onbekend is. Er 
zijn zeer veel mensen geïnteresseerd in jou en dat merk je heel duidelijk. Die je ding 
en ontdek wat er te ontdekken valt! Wie weet zit er wel relatiemateriaal tussen…

Lijflied: Sterrenstof – De Jeugd Van Tegenwoordig

BOOGSCHUTTER (22 november - 21 december)

Vriendschap: Je bent een sociale vlinder en bent graag in gezelschap. Je 
energie is aanstekelijk en mensen zijn graag bij je. Het onderhouden van vriend-
schappen is echter niet je sterkste kant, je bent een beetje overal en nergens. Blijf 
diepgang zoeken in je vriendschappen en dan ben je weer op weg!

Liefde: Je liefdesleven gaat op hetzelfde elan verder. Je bent gelukkig met hoe alles nu 
is en je doet moeite om het zo te houden. Je hebt jammer genoeg niet altijd alles in 
handen dus wees voorbereid op wat veranderingen.

Lijflied: Stiekem - Goldband
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Fotomuurfotomuur Komende events
Zet deze zeker in je agenda & kom eens langs!

komende events
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